
   

december 2023 Een lied voor advent

Als alles duister is

ontsteek dan een lichtend vuur

dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft…

(Liedboek 598)

HOOP
Inspiratietekst ‘Hoop’ 
(door Vaclav Havel)

Diep in onszelf dragen 

wij hoop.

Als dat niet het geval is,

is er geen hoop. 

Hoop is een kwaliteit van 

de ziel

en hangt niet af van wat er in 

de wereld gebeurt. 

Hoop is niet voorspellen of 

vooruitzien. 

Het is een gerichtheid van 

de geest,

een gerichtheid van het hart,

verankerd voorbij de horizon. 

Hoop in deze diepe en 

krachtige betekenis

is niet hetzelfde als vreugde 

omdat alles goed gaat,

of bereidheid je in te zetten 

voor wat succes heeft. 

Hoop is ergens voor werken 

omdat het goed is,

niet omdat het kans van 

slagen heeft. 

Hoop is niet hetzelfde als 

optimisme;

evenmin de overtuiging dat

 iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid dat iets 

zinvol is

onafhankelijk van de afloop,

onafhankelijk van het resul-

taat.

Reineke van Wouwe

Vanuit het bestuur

Gemeenteavond/Algemene ledenvergadering
Afgelopen donderdagavond 23 november stonden op de ledenvergadering belangrijke 
onderwerpen op de agenda. We hebben het jaarplan en de begroting 2024 besproken, de 
laatste stand van zaken rond het thuisgeverstraject toegelicht en niet onbelangrijk: met 
de aanwezigen nagedacht over de toekomst van onze gemeenschap. Rond de thema’s 
inspiratie, ontmoeting en cultuur zijn vellen gevuld met de ideeën van de aanwezigen. 
Vanzelfsprekend ontbrak niet het onbenoemde vel waarop ideeën konden worden inge-
bracht die niet zomaar pasten binnen de drie genoemde thema’s. Een productieve avond, 
en belangrijk: met een gemotiveerde en toekomstgerichte inbreng! 

Protestantse Gemeente Middelburg (PGM)
Binnen ons bestuur hebben wij een kadernota vastgesteld die is ingebracht door de voor-
zitters van de Algemene Kerkenraad, de Nieuwe Kerk en de Koorkerk. De essentie van de 
kadernota is dat zoveel mogelijk verantwoordelijkheden binnen de eigen wijkgemeen-
te liggen en dat de Algemene kerkenraad een faciliterende rol vervult. Samenwerking 
wordt gestimuleerd maar het is belangrijk dat het vanuit de beide gemeenten zelf wordt 
opgezocht. Als de kadernota ook is vastgesteld binnen de Nieuwe Kerk en de Algeme-
ne kerkenraad zal een werkgroep zich wijden aan het schrijven van een nieuw concept 
plaatselijk reglement. Vanuit onze gemeenschap zullen Gerlof van Hoek en Hugo Schorer 
plaatsnemen in de werkgroep. 

Orgels
De renovatie van het van Vulpenorgel is afgerond! Als leek vond ik het al een genoegen 
naar het orgel te luisteren, ik ben erg benieuwd wat het gerenoveerde orgel brengt. Bij het 
schrijven van deze bijdrage is net een rapport binnengekomen van de deskundigen van 
het Rijksmuseum over de verplaatsbaarheid van het PG Orgel. In deskundige handen lijkt 
het mogelijk de orgelkas te verplaatsen en weer samen te voegen met het binnenwerk. 
We moeten nu gaan bespreken hoe verder. Vanzelfsprekend houden wij u hierover op de 
hoogte!

Teus Baars
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Kerkdiensten

3 december 2023
Ds. Tjaard Barnard

10 december 2023
Ds. Martijn Junte

17 december 2023
Rev. Dirk van Leeuwen

24 december 2023 
Kerstavond, 19.30 uur
Kerstmusical ‘the Polar Ex-
press’

25 december 2023
1e Kerstdag
Ds. Elly van Kuijk

31 december 2023
Ds. Wim Jansen

7 januari 2024
Ds. Elly van Kuijk

14 januari 2024
Ds. Tjaard Barnard

21 januari 2024
Rev. Dirk van Leeuwen

29 januari 2024
Ds. Wim Jansen

Bij de diensten

Zondag 3 december 2023, dr. Tjaard Barnard
Eerste advent, ontmoeting en verwachting.
Twee dames ontmoeten elkaar. Elisabeth en Maria. Allebei in verwachting van twee bij-
zondere mensen. Johannes de Doper en Jezus. Twee kanten van een boodschap: een 
donderpreek tot bekering en een woord vol van liefde.
Tjaard Barnard, remonstrants predikant te Rotterdam

Zondag 10 december 2023, ds. Martijn Junte
Thema: In ander licht
De overdenking ‘In ander licht’ schreef 
ik goeddeels op 7 oktober jl. Terwijl ik 
schreef, was ik mij niet bewust welke 
verschrikkelijke terreurdaden plaats-
vonden in het zuiden van Israël. Sinds 
die dag zijn talloze mensen slachtoffer 
van geweld en oorlog. Ze zijn gedood, 
op de vlucht, verdreven van huis en 
haard. De overdenking gaat over de 
vrouw van Lot, op de vlucht met haar 
man en twee dochters voor het vernie-
tigende geweld dat God over Sodom en 
Gomorra liet neerdalen. De afbeelding verwijst naar dit verhaal. Het is een rotspartij 
aan de Jordaanse oever van de Dode Zee, die naar haar is vernoemd. Ze staat er, zou ik 
willen zeggen, als een monument voor de vluchteling. Symbool voor de actualiteit en 
de al eeuwenlang durende, schier oneindige herhaling van steeds dezelfde geschiede-
nis. Tijdens de dienst overdenken we welke betekenis ze daar hoog boven de Dode Zee 
voor ons kan hebben.
Martijn Junte

24 december 2023, 
op Kerstavond ‘The Polar Express’… het moet niet gekker worden…
Lieve mensen,
De zomer was bijna voorbij toen ik samen met Aron, onze zoon, een gesprek had over 
kerstavond. Wij rekenden uit dat het dit jaar het vijftiende spel zou worden. Wat hebben 
we al veel kerstavonden genoten! Eerst met de kinderen, later met de volwassenen, de 
Cantorij en altijd een sublieme pianobegeleiding. 
Het idee ontstond om een reünie te houden met de kinderen waarmee onze kinderen 
zijn opgegroeid en daarmee een spel passend bij hun belevingswereld te zoeken.
En zo kwamen we op de lievelingsfilm uit die zo´n 15 jaar geleden, hier thuis overuren 
draaide.
The Polar Express. 
Ik had hem nooit gezien omdat het een animatiefilm was en over de kerstman ging.
Twee elementen die niet mijn voorkeur hadden.
Tot Aron mij nu uitlegde dat het hele thema van de film GELOVEN is…
Een kleine jongen ligt in bed en gelooft niet in het verhaal van de kerstman.
Zijn ouders proberen het wel zo geloofwaardig mogelijk te brengen maar het mag niet 
helpen…
Met zijn geheime onderzoek ontdekt hij dat er niets van waar is.
En dan gebeurt er midden in de nacht toch iets zeer opmerkelijks.
Een trein stopt bij zijn bed en de conducteur vraagt hem mee te gaan.   Is het een droom? 
En wat gebeurt er als je besluit in te stappen?    Wie kom je tegen?
Is het de kerstman waar je in moet geloven of stijgt er iets bovenuit…
Is het eerst zien en dan geloven of zijn de dingen die gebeuren misschien de dingen die 
je niet kunt zien maar waar je wel in moet geloven?
We ontmoeten Scrooge die twijfel zaait in het hoofd van de kleine jongen en de zwerver 
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op het dak van de trein die ook zo zijn visie heeft op geloven.
Of moeten we de conducteur geloven die ieder kind een treinkaartje mee geeft met daarop 
een levensles…leren, leiden, geloven.
Of de laatste les van deze wijze man: er komen veel treinen langs in het leven, het is aan jou 
om te besluiten in te stappen jongen!
Genoeg om op kerstavond over na te denken.
En ondergedompeld in de originele filmmuziek, de Cantorij als lieve Elven, de hulpjes van de 
kerstman, de kinderen als spelers en Petra als solist belooft het toch een spectaculaire avond 
te worden!
Aanvang 19.30 uur. Iedereen van harte welkom!
Simone Ludikhuijze

25 december 2023, 1e Kerstdag, ds. Elly van Kuijk
Zien is geloven! Dat is de titel van de overweging voor de dienst op Kerstmorgen, 25 decem-
ber. Een uitspraak die soms heel gemakkelijk uit onze mond komt maar wat is zien, en waarin 
is het anders dan kijken? 

Natuurlijk klinkt op deze morgen het kerstevangelie en zingen we bekende kerstliederen. 
Hoezeer het ook donker rond ons kan voelen in deze verwarrende tijd, met elkaar houden we 
de belofte gaande dat licht doorbreekt. Zien is immers geloven…
Elly van Kuijk-Spaans

Zondag 31 december 2023, ds. Wim Jansen    
Thema: Voorbestemming? 
Het is toch mooi dat ik regelmatig de rol van invuller/
vervanger mag vervullen. Zondag 31 december is zo’n 
zondag dat de meeste kerkgangers, na al die kerstdien-
sten, wel eens lekker thuis willen blijven. Zo’n zondag 
die dus vaak over het hoofd wordt gezien, zelfs door 
preekvoorzieners. Maar een oud principe is dat de kerk 
nu eenmaal dient te voorzien in een viering en een 
voorganger. Geen hond/voorganger die zo’n zondag 
voor zijn rekening wil nemen! Wat nu gedaan? Maar toen kwam… juist, de white cowboy die 
altijd in de gaten springt. En toevallig ook nog in de buurt woont. Wat is er mooier op zo’n ou-
dejaarsdag dan het prachtige gedicht uit Prediker 3 te lezen: Er is een tijd om… etc. Of ernaar 
te luisteren in de versie van Bob Dylan en dat in de uitvoering van The Byrds. En na te den-
ken over het raadselachtige fenomeen tijd. En het gevoel van bestemming. Voorbestemming 
zelfs. Of is alles toeval? Gelukkig weet Spinoza raad. En ook de Russisch/Oekraïense schrijver 
Konstantin Paustovski helpt een handje. Of is het een grote hand?
Op een kruising van honderden wegen komen mensen elkaar toevallig tegen, niet wetend 
dat hun leven tot nu toe voorbereiding op deze ontmoeting was.
White cowboy Wim Jansen, Vlissingen
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Boekenmarkt - Terugblik en Verantwoording inzet 2023
Inleiding
Voor het 4e  jaar is als maatschappelijke activiteit vanuit de Koorkerk Gemeenschap (KKG) in 2023 een boekenmarkt (BM) geor-
ganiseerd. In dit verslag blikken we terug op onze inzet, leggen we verantwoording daarover af en geven we aan hoe we in 2024 
verder willen gaan.

Doelstellingen
Ook in 2023 vormden de startdoelstellingen van de BM weer de leidraad voor onze inzet.
1. Financiële ondersteuning van doelen
2. Bevorderen van interne en externe contacten
3. Bijdragen aan circulair boekengebruik en leesgedrag
ad 1
De opbrengst van de BM gaat ook dit jaar voor 40% naar onze KKG en voor 60% naar sociale endiaconale doelen. De helft van 
de laatste categorie gaat naar het werelddiaconale project van Kerk in Actie, dat jongeren in 7 landen perspectief op een beter 
bestaan wil bieden met scholings‐ en werkgelegenheidsprojecten. Nederland is daarin met een project in Rotterdam‐Zuid verte-
genwoordigd. De andere helt gaat naar 3 lokale bewonersinitiatieven, t.w. 2 uit Dauwendaele: City Seeds, dat groenten en fruit 
verbouwt voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen en Pennywafels, een creatief samenlevingsproject van vrouwen en nieuwe 
migranten. Als 3e  project wordt de taalontwikkeling van statushouders en bewoners van het AZC ondersteund.
ad 2 
De sociale interactie tussen vrijwilligers op de BM is ook dit jaar weer als waardevol ervaren. En het contact met het publiek dat de 
Abdijkerken bezoekt leidt regelmatig tot leuke gesprekken en het uitingen van waardering voor deze maatschappelijke inzet van 
de KKG. Het levert menigmaal ook verrassende ontmoetingen op. Zo was een Nederlandse Australiër heel blij met de aankoop van 
2 delen van tijdschriften over W.O. II ‐ net voor € 40 op de verkooptafel gelegd ‐ “omdat zijn kleinkinderen nauwelijks iets over die 
oorlog wisten en hij met deze aankoop daar iets aan kon gaan bijstellen”.
ad 3
Ook de bijdrage die de BM aan het hergebruik van boeken en zo aan het leesgedrag levert, wordt gewaardeerd. Voor vele, vaak 
oudere bezitters van boeken blijkt het een geruststellende gedachte dat hun dierbare boeken weer in circulatie gaan en opnieuw 
gelezen worden.

Positie en organisatie
De BM-club opereert, met bestuurlijke dekking vanuit de kerkenraad, als een zelfstandige taakgroep van de KKG en levert een 
bijdrage aan de maatschappelijke taakstelling daarvan.
In het huisblad van de KKG ‐ de Vierpas ‐ wordt maandelijks verslag gedaan van de activiteiten en ervaringen. Jaarlijks wordt ver-
antwoording over de inzet afgelegd via een kort verslag.
De ruggengraat van de taakgroep bestaat uit een betrokken en enthousiast bestand van 40 vrijwilligers die zich allemaal inzetten 
om van de BM een succes te maken. Dat die betrokkenheid groot is blijkt al uit het feit dat er nauwelijks afhakers zijn, maar wel 
steeds weer nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. In 2023 zijn diverse mensen van buiten de KKG vrijwilliger geworden omdat zo-
wel de doelstelling als het sociale contact van de BM hen aanspreekt. Die externe aanwas waarderen we en past goed bij het open 
karakter van onze KKG.
Het bestand bestaat uit een vaste kern die zich , vaak wekelijks, tijdens de publieksopenstelling en de voorbereiding daarvan inzet 
en een aantal vrijwilligers die incidenteel hun bijdrage leveren.
Een klein BM-team bereidt de inzet op hoofdlijnen voor en verzorgt de voorwaarden als indeling roosters, financiën, publiciteit, 
aanname, selectie en afvoer van boeken e.d.
Werkwijze
Openstelling
We hebben de openstelling van de BM weer gelijk op laten lopen met die van de Abdijkerken met stadsgidsen. Na Pasen zijn we op 
11 april voor het publiek gestart en na de herfstvakantie op 27 oktober weer dichtgegaan. Op dinsdag, woensdag en vrijdag was 
publiek tussen 10.30 en 17.00 uur welkom en draaiden we 3 shiften met 2 vrijwilligers per shift. Tijdens de zomerperiode waren we 
op donderdag tot 14.45 uur open i.v.m. de presentatie van het Meditatief Moment en het Lange Jan Project. Tijdens begrafenissen 
en verhuur van de KK was de BM gesloten en opgeruimd. Buiten de publieke openstelling konden passanten ook boeken kopen en 
die via een geldkistje zelf afrekenen. Regelmatig werd daar gebruik van gemaakt.
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Inzet vrijwilligers en derden
Naast het contact met en verkoop aan het publiek voerden vrijwilligers vele andere taken uit om de BM optimaal te laten 
verlopen. Een verre van volledige opsomming maakt het belang daarvan duidelijk. Ontwerp van posters, opknappen boe-
ken, ophalen, innemen, selecteren van boeken, marktprijs bijzondere boeken opzoeken, aanvullen voorraad in kasten, als 
filiaalhouder voor een categorie boeken, o.a. Jeugd en Jongeren en Kunst en Cultuur, fungeren tot het afvoeren van niet 
verkoopbare boeken aan toe. Onze vaste afvoerders verwierven op het Middelburgse Milieustation daarmee de status van 
“Graag Geziene Boeken Dames”. En onze regelmatig optredende pianist Walter van Willigen kreeg voor z´n klankrijke bijdra-
gen veel waardering van vrijwilligers en publiek. Voor het goede verloop van de BM mag de plezierige samenwerking met 
de stadsgidsen van de Abdijkerken, de onderhoudsclub en penningmeester van de KK en de vrijwilligers van het Meditatief 
Moment en het Lange Jan Project niet onvermeld blijven.
Inname boeken
Zonder gestage aanvoer van boeken geen BM. Die aanvoer en inname heeft in 2023 zowel de nodige verrassingen als 
hoofdbrekens opgeleverd.  Wat het 1ste betreft ontvingen we dit jaar 3 bijzondere partijen boeken. Van een voormalige 
standhouder op de maandelijkse Middelburgse boekenmarkt ruim 10 AH-dozen met vooral vooroorlogse Nederlandse 
literatuur. Een galerie die ging sluiten, gaf ons een nog grotere partij fraaie kunst- en cultuurboeken. En van onze BM-
collega van de kerk in Veere, die na 5 succesvolle zomers ging sluiten, een mooie partij van ruim 50 dozen vol boeken van 
diverse categorieën. De zorgen betroffen het sterk toenemende aanbod van inwoners uit Middelburg e.o. Dat konden we 
halverwege het jaar niet meer behappen waardoor we helaas tijdelijk een stop op inname moesten instellen. Dankzij onze 
externe opslag en de inrichting daarvan en die in de KK, in combinatie met een strengere selectie aan de poort (alleen goed 
uitziende en courante boeken kunnen we nog innemen) hebben we de inname beter beheersbaar kunnen maken.
Afsluiting
Ook dit jaar hebben we ons werkseizoen weer afgesloten met een bespreking van onze ervaringen en verbetersuggesties 
en het aandacht besteden aan een met Zeeland verbonden historische ervaring.
Die sloot dit jaar aan op de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Nederland 160 jaar geleden. De oud-archivaris 
van het Zeeuws Archief, Peter Sijnke, heeft de flinke bijdrage aan de slavenhandel vanuit Middelburg belicht en die tijdens 
een wandeling langs beeldbepalende plekken verder verduidelijkt. Met een bezoek aan de informatieve expositie “Oogge-
tuigen van de slavenhandel” in het Zeeuws Archief hebben we onze indringende ervaring afgesloten.

Resultaat
Ook dit jaar was het succes van de BM weer te danken aan de collectieve inzet van de individuele bijdragen van alle vrijwil-
ligers. Daarnaast waren voor het financiële resultaat het koopgedrag van het publiek, het weer, de openstellingsperiode en 
de herfstvakantie bepalende factoren, die dit jaar minder gunstig uitpakten. Afname van de kooplust bij vaste bezoekers uit 
Middelburg e.o., veel zon en regen werken bezoek van veel toeristen tegen, minder openingen o.a. op de drukke donder-
dagse marktdag en een tot Zeeland beperkte herfstvakantie. We dachten daardoor het resultaat van 2022 € 13.500 niet te 
halen. Een positieve bijdrage aan het resultaat leverden echter de toenemende verkoop van bijzondere boeken voor pretti-
ge prijzen op en de aanhoudende populariteit van onze kaskrakers Nederlandstalige literatuur, jeugd en jongeren, Zeeland 
en Kunst en Cultuur. En onze 1e  twee pogingen om zeer bijzondere boeken via websites en bij antiquariaten te koop aan te 
bieden leverden bijna €250 op en tikten dus aardig aan. Uitgaande van nog wat inkomsten uit de stille verkoop en hopelijk 
van zeer bijzondere boeken,  rekenen we voor dit jaar toch op een evenaring van het financiële resultaat van vorig jaar en 
tussen de €13.000 en € 13.500. uit te komen; een resultaat waar we, voor de gekozen doelen, blij mee zijn.

Inzet 2024
Tijdens het winterreces willen we de opzet en inrichting van de BM voor 2024 verder optimaliseren.
Daarvoor gaan we de bestaande voorraad in de KK kasten en in de opslag kritisch nalopen op met name de verkoopbaarheid. 
Minder goed lopende categorieën gaan we afschalen en goed lopende ruimer beschikbaar stellen. Onze inname gaan we 
daarop afstemmen. En we moeten in het algemeen  scherper gaan selecteren. De doelen voor de verdeling van de opbrengst 
voor dit jaar handhaven we ook voor 2024. Al werkende zullen we in 2024 onze werkwijze weer aanpassen op de ervaringen 
van de vrijwilligers. Ook suggesties van buiten zijn van harte welkom. We zijn en blijven echter wel een vrijwilligersclub die 
geen professionele boekhandel standaard hanteert. 2024 wordt het 5e jaar van onze BM; een klein jubileum dus.
Onze inzet is om dat voor alle betrokkenen, vrijwilligers, publiek en doelen, weer zo plezierig en
succesvol mogelijk te doen.   Taakgroep BM van de Koorkerk Gemeenschap
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Taakgroep diaconaat 

DOEN
BEDANKT! Namens de voedsel- en kledingbank
De actie voor de voedsel- en kledingbank leverde het volgende op: 105 zakken en tassen 
met kleding en 17 kratten met levensmiddelen en toiletartikelen en nog € 1.138.68 aan 
giften. Op de 2 zaterdagen is er nog in totaal € 140 extra gegeven. Daar zijn nog levens-
middelen voor gekocht.
We zijn heel blij met uw bijdrage voor deze actie. In het voorjaar houden we deze actie 
weer.  Als u tussentijds kleding opruimt kunt u het zelf brengen bij de kledingbank, maar 
kledingwinkel Talent in het hofje maakt u er ook blij mee.
Gerda van Leeuwen

Sinterklaas kreeg veel hulp!
Dit jaar is het eerste lustrum van de Sinterklaas actie vanuit de Koorkerk en Nieuwe Kerk 
en moest Sint 210 zakjes vullen voor de kinderen van AZC, Voedselbank en van statush-
ouders.
U heeft meegeholpen door chocoladeletters te kopen. Waarvoor hartelijk dank.
Naast de chocoladeletter zit er nog snoepgoed in, zoals pepernoten en choco munten. 
Én dit jaar ook nog een mooie kleurdoos en puntenslijper, mogelijk gemaakt door een 
donatie van € 2.100 van serviceclub Inner Wheels.
De kinderen krijgen de zakjes vlak voor 5 december, maar dat ze verrast zullen zijn dat 
verwachten wij wel.
Ria Lievense-Lankhaar

Lunch statushouders 
De lunch van 5 november trok veel belangstelling. Pijnlijk was het aantal deelnemers tot 
50 personen te moeten beperken, het is jammer mensen teleur te moeten stellen. Uit-
eraard kunnen we meer mensen van een broodje en een kop soep voorzien, maar dan 
gaat de mogelijkheid verloren om elkaar te leren kennen, in gesprek te gaan en verder te 
helpen bij vestiging in Middelburg of elders op Walcheren. Het is erg jammer om mensen 
teleur te moeten stellen, maar het lukte nu om met twintig (!) vrijwilligers gesprekken te 
voeren. Vanuit het COA ontvingen we na de lunch het volgende bericht:
Bedankt voor het verslag! Wat goed dat er zo veel opkomst was voor de lunch. Mooi dat jullie 
stilstonden bij slachtoffers van oorlog en geweld, een prachtig gebaar.
Op naar de volgende zou ik zeggen! Veel lof naar alle vrijwilligers die geholpen hebben. 
Chapeau hoor! De gasten zullen jullie erg dankbaar zijn.

In vervolg op haar gesprek met een man uit Syrië bij de lunch van 5 november, is Marijke Kluijt-
mans zich gaan verdiepen in mogelijkheden in Middelburg om Nederlands te leren. De inbur-
geringscursus komt pas aan de orde als iemand weet dat hij in Nederland mag blijven én een 
woning toegewezen heeft gekregen. De informele mogelijkheden om Nederlands te leren in 
de (nood)opvang zijn beperkt, omdat er niet genoeg vrijwilligers zijn. Buiten de opvang kan 
iemand terecht bij het Taalhuis in de ZB (bibliotheek) of bij GildeWalcheren.nl/samenspraak-
taal . Maar, ook daar zijn meer vrijwilligers nodig. Is dit iets voor u? Op de koffietafel in de kerk 
liggen folders met meer informatie.
Ook de Raad van Kerken Middelburg heeft actie ondernomen. Met een inventarisatie van het 
bestaande aanbod van kerken voor ontmoeting en een luisterend oor (inloop voor koffie e.d.). 
De volgende lunch met statushouders zal half januari plaatsvinden. Voor meer informatie 
of aanmelding: José Baars (josembaars@live.nl, 0651070297).
Weet je dat …   asielmigratie slechts 10% is van de totale migratiestroom naar 
Nederland?

GEVEN
Collecteopbrengsten oktober 2023, Algemene diaconie € 163,90
Migranten Indonesië € 289,28, Actie sociale minima € 459,35
Sterke vrouwen Papoea € 207,95, Sint Nicolaasactie € 219,90
Tevens werd er een gift van € 100 ontvangen voor Jongeren in Libanon
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!

Inleveren kopij 
voor de volgende 
Vierpas

Iedereen die zich betrok-
ken voelt bij de Koor-
kerkgemeenschap kan 
informatieve, inspire-
rende en verbindende 
artikelen aanleveren voor 
de Vierpas. 

De Vierpas van januari 
verschijnt omstreeks 31 
december 2023. 

U kunt uw artikel tot 
uiterlijk 22 december 
2023 per e-mail inleveren 
bij de redacteur, Adrie le 
Clercq. 
Zijn e-mailadres is:  ade-
leclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel 
te plaatsen beeldmate-
riaal graag in een aparte 
e-mail of bijlage. 
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Raad van Kerken 
Middelburg

Kerken in Middelburg orga-
niseren veel, maar hoe blijf 
je daarvan op de hoogte? 

Er wordt gewerkt aan een 
gezamenlijke agenda op 
de website https://middel-
burgontmoet.nl. In de agen-
da van https://wijzijndestad.
com/winterstad/ vind je ook 
activiteiten van kerken, zo-
als expositie van kerststallen 
in de kerk van de Petrus en 
Paulusparochie (25-26 de-
cember ’s middags), ‘Sporen 
van licht in het donker’ met 
zes etsen van Rembrandt in 
de Nieuwe Kerk (15, 23, 27-
30 december van 15-17 uur) 
en meer.

Ook inventariseert de Raad 
van Kerken Middelburg 
inloopmogelijkheden (met 
een diaconaal/pastoraal 
karakter) die in de stad wor-
den geboden (koffie, lunch, 
maaltijd). 

Fijn voor iedereen die 
tijdens de donkere dagen 
anderen wil ontmoeten.

José Baars

Voorgenomen collectes december 2023
3 december, Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen 
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen 
zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen 
risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze 
kinderen opvangen en herenigen met hun familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de 
kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan 
om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. Verzorgers leren hoe ze ge-
noeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen landbouwgereedschap. 
Steun kinderen in Oeganda via het programma Werelddiaconaat. Geef aan de collecte, via 
GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist), via de wijkkas of maak je bijdrage 
over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat Oeganda.

10 december, Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar
Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) 
zijn veel inwoners over de grens met buurland Thailand gevlucht. Alleen al in Mae Sot en 
omgeving verblijven naar schatting 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. 
Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen 
ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, 
want zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van 
kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, en de risico’s 
op uitbuiting en misbruik zijn groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)
rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid. 
Steun dit werk voor jonge vluchtelingen in Myanmar met jouw bijdrage aan het programma 
werelddiaconaat. Geef in de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstge-
mist), via de wijkkas of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. werelddiaconaat Myanmar. Meer informatie op kerkinactie.nl/kinderenmyanmar

17 december, Mensen zonder papieren
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en 
geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstan-
digheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in 
Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in 
Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informa-
tie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden 
geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Steun het werk van 
Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de collecte, via GiVT (zie QR code in 
liturgie en op kerkdienstgemist), via de wijkkas of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp ongedocumenteerden. 

25 en 31 december, Kinderen in de knel – Oekraïne
Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door.
Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog 
in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. On-
danks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. 
Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het 
hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om 
mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, 
zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mo-
biele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kun-
nen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, 
zodat kinderen kunnen blijven leren.
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? Geef aan de collecte via GiVT (zie 
QR code in liturgie en op kerkdienstgemist), via de wijkkas of maak je bijdrage over op 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kinderen Oekraïne. Meer infor-
matie op kerkinactie.nl/kerst 

José Baars



C o l o f o n
Predikant:
ds. Elly van Kuijk-Spaans
06-55810187
predikant@koorkerk.nl
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: vacant
of tweede secretaris:  Esther 
Meulblok tel.: 0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Esther Meulblok-
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zeelandnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
administratie@koorkerk.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• VK Inz. Wijkkas Koorkerkge-
meenschap Middelburg, rek.nr. 
NL52INGB 0000 2185 95    
• Vereniging Koorkerk Middel-
burg, rek.nr. NL 35 TRIO 0788 
9579 29
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Bericht van onze predikant Elly van Kuijk-Spaans

Advent 2023: Vrede komt stapje voor stapje
We naderen die bijzondere weken in het jaar waarin we de komst van het Kerstkind ver-
wachten. In de adventsweken verwoorden en  bezingen we ons verlangen naar vrede 
en licht in al dat donkere dat om ons is. De wereld zucht naar vrede en het lijkt op dit 
moment van schrijven,  dat deze nog ver weg is. 
Kurt Kauter schreef onderstaande fabel die ons wil aanzeggen dat we het nooit op moe-
ten geven. Dat zelfs het kleinste gebaar instrumenteel kan zijn in dat wat we elkaar zo 
vurig toewensen: vrede!
Een mooie winterse vertelling is het, over een koolmees en een duif die met elkaar in 
gesprek raken.

“Vertel mij eens, duif, ken jij het gewicht van een enkele sneeuwvlok?” “Niets meer dan niets”, 

antwoordde de wilde duif. 

“Daar zal ik je eens een verhaal over vertellen” zei de koolmees.

“Ik zat eens op de tak van een spar, dicht bij de stam, toen het begon te sneeuwen. Het was 

geen gigantische sneeuwstorm, nee, het ging 

er juist heel sereen aan toe. Zachtjes kwamen 

de sneeuwvlokken neer. Omdat ik eigenlijk 

niks beters te doen had, ging ik de sneeuw-

vlokken die op de tak naast mij neerdaalden, 

tellen. Het aantal was precies 3.741.952. 

En weet je duif, bij de volgende vallende 

sneeuwvlok die, zoals jij zei, echt niets meer 

dan niets weegt, brak de tak af!” Het was 

even stil, waarna de koolmees weg vloog.

De duif, sinds de tijd van Noach een des-

kundige op het gebied van vrede, dacht een 

poosje na over het verhaal van de koolmees. 

En concludeerde vervolgens hardop: “Mis-

schien ontbreekt er maar één enkel persoon, 

één enkele stem die kan maken dat vrede in 

de wereld tot stand komt.”

Elly van Kuijk-Spaans


